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Voorbereiden op het hiernamaals 
 

مِیحَّرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسِْب  
َی ﴿  دٍَۚغلِ تْمََّدَق امَ سٌفَْن رُْظنَْتلْوَ َّٰ)ا اوُقَّتا اوُنمَاٰ نَیذَّٖلا اھَُّیَا آ

َّٰ)ا اوُقَّتاوَ  ﴾ ﴾١٨﴿ نَوُلمَعَْت امَِب رٌیبٖخَ َّٰ)ا َّنِا ؕ

 
 :لاَق  َؐ ِّيِبَّنلاِ نَعٍ سْؤَاِ نْبِ داَّدَشْ نَع

 َعَبْتَٔا ْنَم ُزِجاَعْلاَو ،ِتْوَمْلا َدْعَب اَمِل َلِمَعَو ُهَسْفَن َناَد ْنَم ُسِّيَکْلا «

 » ِ.هَّللا ىَلَع ىَّنَمَتَو اَهاَوَه ُهَسْفَن
Beste moslims! 
Net zoals ons huidige leven op aarde een onbetwistbare 
realiteit is, zijn ook de dood en het eeuwige leven in het 
hiernamaals evenzeer een onweerlegbare waarheid. Ons 
bestaan heeft een doel en een betekenis: namelijk dienen 
van de Schepper. De mens is niet achteloos en zonder 
verantwoordelijkheid geschapen. Allah de Verhevene heeft 
de dood en het leven geschapen om ons op de proef te 
stellen, om te zien wie van ons de beste en meest 
waardevolle daden verricht. Hij heeft ons op aarde talloze 
zegeningen geschonken. In een vers van de Heilige Koran 
zegt onze Verheven Heer: “Hij heeft u van al wat u hebt 
gevraagd, gegeven. En indien u de gunsten van Allah 
probeert te tellen, zult u ze niet kunnen opsommen...”1 
Hiermee vraagt Allah ons om dankbaar te zijn voor deze 
zegeningen, Zijn geboden te gehoorzamen en ons te 
onthouden van wat Hij heeft verboden. Toch kan de mens 
soms leven alsof hij zich niet bewust is van deze 
zegeningen. Hij kan zijn bestaansreden en scheppingsdoel 
vergeten en zich laten meeslepen door de verleidingen van 
de wereld, waardoor hij de geboden van Allah de rug 
toekeert. 
 
Beste gelovigen! 
Elk levend wezen op aarde heeft een bepaalde levensduur. 
Ieder levend wezen zal sterven zodra zijn tijd is gekomen. 
Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Met elke 
bladzijde die we van onze kalender afscheuren, neemt het 
aantal dagen dat ons is toegewezen, af. Het leven is geen 
betekenisloos bestaan, en de dood is geen verdwijning die 
eindigt in leegte. Integendeel, het leven is een veld waarin 
goede daden verricht kunnen worden, en de dood is een 
keerpunt dat de overgang naar het hiernamaals mogelijk 
maakt, waar we voor onze daden beloond of gestraft zullen 
worden. In de Heilige Koran, wordt deze waarheid 
benadrukt met de woorden: "O jullie die geloven! Wees 
godsvruchtig en laat ieder mens kijken wat hij voor de dag 
van morgen heeft voorbereid. En wees godsvruchtig, want 
Allah is zeker op de hoogte van wat jullie doen."2 
 

 
1 İbrâhim 14:34 
2 Hasjr 59:18 

 
 
Beste gelovigen! 
Elk woord dat we uitspreken en elke goede of slechte daad 
die we verrichten, wordt door de schrijvende engelen 
geregistreerd. In dit opzicht zullen we in het hiernamaals 
geconfronteerd worden met onze woorden en daden. 
Degenen die werken voor het goede en voor gerechtigheid, 
zullen hun beloning ontvangen, terwijl degenen die werken 
voor kwaad en onrecht, hun straf zullen krijgen. Het 
bewustzijn van het hiernamaals geeft de moslim precies op 
dit punt kracht en moed. In de Soera al-Kahf zegt onze 
Verheven Heer: “Op die dag zal ieders boek van daden 
voor hem worden gelegd. Je zult de zondaars angstig zien 
vanwege wat er in hun boek staat, en ze zullen zeggen: 
‘Wee ons! Wat voor een boek is dit, dat niets, groot of 
klein, onopgemerkt heeft gelaten en alles heeft 
opgetekend.’ Ze zullen alles wat ze hebben gedaan erin 
terugvinden. Jouw Heer doet niemand onrecht aan.”3 
 
Beste vrienden! 
Geloven in het hiernamaals is een van de basisprincipes van 
het geloof. Een dienaar moet werken voor het leven na de 
dood met het besef dat hij zeker ter verantwoording zal 
worden geroepen. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft 
gezegd: "De verstandige is degene die zichzelf in bedwang 
houdt en werkt voor het leven na de dood. De zwakke is 
degene die zijn verlangens volgt en desondanks nog steeds 
het goede van Allah verwacht."4 
 
Het geloof in het hiernamaals, dat een van de drie 
belangrijkste principes van de islamitische geloofsleer 
vormt, wekt allereerst een verantwoordelijkheidsgevoel bij 
de mens op. Dit zorgt zowel voor juridische als morele 
verplichtingen. Het geloof in het bestaan van de eeuwige 
wereld, waar de ultieme gerechtigheid zal geschieden en 
waar alle obstakels voor beloning van het goede zullen 
worden weggenomen, is een grote bron van troost en 
levensvreugde voor de mens. 
 
Laten we ons niet bezighouden met dingen waarvoor we 
geen verantwoording kunnen afleggen. Laten we met het 
bewustzijn van het hiernamaals leven, zodat we gelukkig en 
vredig zijn in deze wereld en in het hiernamaals de 
zegeningen kunnen ontvangen die Allah voor de gelovigen 
heeft bereid. Aangezien we niet weten wanneer de dood 
onze deur zal kloppen, laten we ons voorbereiden op de 
dood en het hiernamaals. 
 
Moge de Verheven Allah ons in staat stellen te leven met 
geloof, dit leven met geloof te verlaten en behoren tot 
degenen die zichzelf ter verantwoording roepen voordat zij 
verantwoording moeten afleggen. 

3 Kahf 18:49 
4 Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 25 


