
Vrijdagpreek, 14.06.2024 
Overgave aan Allah 

مِیحَّرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسِْب  
 نَۙیمَٖلاَعلْا بِّرَ 9ِِّٰ يتٖامَمَوَ يَاَیحْمَوَ يكُٖسُنوَ يتٖلاَصَ َّنِا لُْق ﴿

ُھَل كَیرٖشَ لاَ ﴾١٦٢﴿  ﴾ ﴾١٦٣﴿ نَیمٖلِسْمُلْا لَُّوَا اَ۟نَاوَ تُرْمُِا كَلِذِٰبوَ ۚ
 

 :صلى الله عليه وسلم 4َِّا لُوُسرَ لَاَق :لَاَق بٍیْھَصُ نْعَ
 َّلاِإ دٍحََلأ كَاَذ سَیَْلوَ ،رٌیْخَُ ھَلُ ھَّلُكُ هرَمَْأ َّنِإ ،نِمِؤْمُلْا رِمَْلأ اًبجَعَ «
ُ ھْتَباصََأ نِْإوَ ُ،ھَل ارًیْخَ نَاكََف ،رَكَشَ ءُاَّرسَُ ھْتَباصََأ نِْإ ،نِمِؤْمُلْلِ

 »ُ ھَل ارًیْخَ نَاكََف ،رََبصَ ءُاَّرضَ
Beste broeders, zusters! 
Vandaag is het vrijdag. Als gelovigen zijn we in 
moskeeën en gebedshuizen samengekomen om 
samen te bidden. We beleven dagen vol nour en 
vreugde. Morgen is het de dag van Arafah en 
overmorgen is de feestdag. We zijn onze Rab hiervoor 
ontelbaar dankbaar.  
 
Beste broeders, zusters! 
De Almachtige zegt het volgende: “Zeg: ‘Mijn 
gebed, al mijn aanbidding, mijn leven en mijn 
dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden. 
Hij heeft geen deelgenoten. Dit is mij bevolen, en 
ik ben de eerste die zich (aan Hem) overgeeft.”1 
Dit vers herinnert de gelovigen, eraan dat we in elk 
moment van ons leven, met elke vorm van 
aanbidding, met ons bestaan, ons leven en onze 
dood, ons alleen aan Allah moeten toevertrouwen. 
Zoals in soera Fatiha, waarin we elke dag veertig keer 
onze belofte aan onze Rab herhalen: Wij aanbidden 
alleen Hem, vragen alleen Hem om hulp, en smeken 
alleen Hem om leiding op het rechte pad te blijven. 
 
Beste moslims! 
Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft 
gezegd: “Hoe bewonderenswaardig is de toestand 
van de gelovige! Alles is goed voor hem, en dit 
geldt alleen voor de gelovige. Wanneer hem iets 
goeds overkomt, dankt hij; en dit is goed voor 
hem. Wanneer hem iets onaangenaams 
overkomt, is hij geduldig; en dit is ook goed voor 
hem.” Deze hadith benadrukt dat we in elk moment 
van ons leven met geduld en dankbaarheid moeten 
handelen en in elke situatie moeten streven naar 
Allah’s welbehagen. 
 
Beste gelovigen! 
Morgen is het de dag van Arafah. Deze dag is een zeer 
waardevolle tijd die met gebed en aanbidding moet 

 
1 En’am 6:162 

worden doorgebracht. Onze Profeet (vrede zij met 
hem) heeft goed nieuws gebracht dat de 
smeekgebeden op deze dag worden verhoord. Laten 
we op deze heilige dag vooral niet vergeten te bidden 
voor onze onderdrukte broeders en zusters in 
Palestina, Oost-Turkestan en overal ter wereld. Moge 
Allah hun beschermer en helper zijn. 
 
Beste broeders, zusters! 
Het Offerfeest, dat we zondag zullen vieren, 
herinnert ons aan de overgave van Ibrahim (vrede zij 
met hem). Deze grote profeet was zo toegewijd aan 
Allah dat hij bereid was zijn geliefde zoon Ismail te 
offeren op Allah's bevel. Vanwege zijn houding en 
daden noemde Allah hem “halil”, oftewel vriend, en 
zei over hem: “Ibrahim was zonder twijfel een 
gemeenschap op zichzelf, een oprechte dienaar 
van Allah, die zich geheel aan Allah wijdde en 
geen afgodendienaar was.”2 Dit leert ons wat het 
betekent om alles in ons leven aan Allah te wijden en 
Zijn welbehagen boven alles te stellen. We moeten in 
elk aspect van ons leven opstandigheid, afgoderij en 
soortgelijke zonden vermijden, onze religie puur voor 
Allah houden en Hem dienen. Laten we niet vergeten 
dat ieder van ons een beproeving doormaakt. We 
moeten ons leven inrichten met dit bewustzijn en 
onze overgave aan Allah altijd behouden. 
 
Beste broeders, zusters! 
Laten we niet vergeten om onze verplichte 
offerplicht te vervullen voordat de dag van het 
Offerfeest aanbreekt. Broeders die een offer willen 
laten slachten via vertegenwoordiging, kunnen hun 
donaties doen via de vertegenwoordigers in de 
gemeenschappen of via de website hasene.nl. Laten 
we niet vergeten dat er miljoenen mensen in nood 
zijn die wachten op uw donaties en uitkijken naar de 
hulp van Hasene. 
 
Beste aanwezigen! 
Moge de Almachtige Allah toebehoren tot de 
dienaren die zich volledig aan Hem overgeven. Moge 
Hij onze offers en al onze daden van aanbidding 
accepteren. Moge Hij de gebeden die op deze heilige 
dagen worden gedaan, samenvoegen met de gebeden 
die op de vlakte van Arafah worden verricht, en ze 
verhoren. Moge Hij ons op het rechte pad houden. 
Moge uw vrijdag, de dag van Arafah en Offerfeest 
gezegend zijn. Amien. 

2 Nahl 16:120 


