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Omgeving is ons toevertrouwd 
 

 مِیحَّرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسِْب
 اوُلمِعَ يذَّٖلا ضَعَْب مْھَُقیذُٖیلِ سِاَّنلا يدِیَْا تَْبسَكَ امَِب رِحَْبلْاوَ رَِّبلْا يِفُ داسََفلْا رَھَظَ ﴿

 ﴾ ﴾٤١﴿ نَوُعجِرَْی مْھَُّلَعَل
 

 :صلى الله عليه وسلمَ ُّىِبَّنلا لَاَق: لَاَقَ ةرَیْرَُھ ىِبَأ نْعَ
ُ َّ)ا َّلاِإ ھََلِإَ لا لُوَْق اھَُلضَفَْأَفً ةَبعُْش نَوُّتسِوَ عٌضِْب وَْأ نَوُعبْسَوَ عٌضِْب نُامَیلإِا «

 » نِامَیلإِا نَمٌِ ةَبعُْش ءُاَیحَلْاوَ قِیرَِّطلا نِعَ ىَذَلأاُ ةطَامَِإ اھَاَندَْأوَ
 
Beste moslims! 
Onze verheven Heer, met Zijn naam al-Khaliq, heeft het 
universum perfect vanuit het niets geschapen. In dit 
heelal, waarvan we de grenzen en uithoeken niet kunnen 
ontdekken, heeft Hij de aarde op de mooiste manier voor 
Zijn dienaren gemaakt. Hij heeft de ontwikkeling en het 
herstel ervan toevertrouwd aan de kinderen van Adam, 
die Hij als plaatsvervanger op aarde heeft aangesteld, 
oftewel de mensheid. Deze situatie wordt in de Koran 
uiteengezet met het vers: "Wij hebben de amanah aan 
de hemelen, de aarde en de bergen aangeboden, 
maar zij weigerden het te dragen en vreesden het, en 
de mens droeg het."1 Allah (s.w.t.) heeft ons opgedragen 
om, met een bewustzijn van gerechtigheid en 
verantwoordelijkheid, liefde en barmhartigheid voor 
onze omgeving te koesteren, en om deze te beschermen 
en te verzorgen. Zoals in alle aspecten van ons leven, 
heeft Hij ons ook aangeraden om bij het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen verspilling, uitbuiting en 
hebzucht te vermijden. 
 
Beste gelovigen! 
De natuur, die Allah, de Eigenaar van het Koninkrijk, ons 
als een trust heeft toevertrouwd en ons heeft bevolen te 
beschermen, wordt door de mensheid gezien als ware 
hun eigen bezit. Door de natuur onverantwoordelijk te 
benutten, hebben mensen de omgeving vrijwel uitgebuit. 
Onder- en bovengrondse hulpbronnen zijn 
onverantwoordelijk gebruikt. Onze verheven Heer zegt: 
“Verderf is zowel op het land als op de zee 
verschenen als gevolg van wat de handen van de 
mensen hebben verdiend. Zo laat Hij hen proeven 
van (de gevolgen van) wat zij hebben gedaan, opdat 
zij zullen terugkeren.”2 Dit vers is werkelijkheid 
geworden; door onze onverantwoordelijke handelingen 
tegenover de natuur en het milieu is de balans van de 
natuur verstoord en zijn er milieu rampen ontstaan. 
Klimaatverandering is opgetreden, vruchtbare gronden 
zijn door overstromingen verwoest, de lucht die we 
inademen is vervuild door koolstofuitstoot, stormen en 
tornado's hebben levens geëist en we worden 

 
1 Ahzâb 33:72 
2 Rûm 30:41 

geconfronteerd met het gevaar van smeltende 
poolijskappen. 
 
Beste aanwezigen! 
Als gevolg van de roekeloze en onbewuste vervuiling van 
de natuur en het milieu, sterven volgens een rapport van 
de Wereldgezondheidsorganisatie elk jaar gemiddeld 
anderhalf miljoen kinderen onder de vijf jaar aan de 
gevolgen van milieuvervuiling. Wereldwijd wordt een 
kwart van de sterfgevallen onder de vijf jaar 
toegeschreven aan omgevingsfactoren zoals 
luchtvervuiling, vervuild water en slechte hygiënische 
omstandigheden. Natuurlijk zal de mensheid van deze 
wereld profiteren, deze wereld ontwikkelen en 
ontoegankelijke wegen begaanbaar maken. Maar dit moet 
gebeuren zonder verspilling en vernietiging. Sterker nog, 
we moeten ons zoveel mogelijk inspannen voor het 
herstel en de ontwikkeling van de natuur. De verheven 
Profeet moedigt ons aan in dit opzicht met zijn hadith: 
“Als de Dag des Oordeels aanbreekt en een van jullie 
heeft een zaailing in zijn hand, laat hem deze dan 
onmiddellijk planten als hij dat kan voordat de Dag 
des Oordeels aanbreekt.”3 
 
Beste broeders, zusters! 
Onze religie moedigt niet alleen de bescherming van het 
milieu aan, maar verlangt ook dat moslims zelf de 
beschermers en verzorgers van het milieu zijn. De Profeet 
(vzmh) heeft ook gezegd: "Iman heeft zeventig of 
zestig en nog wat takken. De hoogste daarvan is het 
uitspreken van 'la ilaha illallah' (er is geen god dan 
Allah), en de laagste is het verwijderen van iets 
schadelijk van de weg."4 Daarom moet een mens overal 
en onder alle omstandigheden dingen vermijden die 
anderen hinderen. In plaats van bomen, water, lucht en 
de natuur uit te buiten, moet men streven naar het 
waarderen en respecteren van hun waarde en ritme. Het 
vervuilen van onze omgeving, het weggooien van afval en 
vuilnis, is onwaardig voor menselijke moraal. Dit is zowel 
een gebrek aan respect voor onszelf als voor de 
samenleving waarin we leven. Wetend dat anderen zich 
ongemakkelijk zullen voelen door de plekken die we 
vervuilen en dat de schoonheid van de natuur wordt 
aangetast, en geloofd dat het achteloos weggooien van 
afval dat de natuur niet kan afbreken een zonde is, zijn 
voorwaarden voor een gelovige om volmaakt te zijn.  
Moge Allah ons het bewustzijn schenken om voor onze 
omgeving te zorgen. Amin! 
 

 

3 Ahmed, III, 191, 183 
4 Müslim, İman, 58 



Beste gelovigen! 
Op 26 mei voerde het Israëlische leger een zware 
bombardement uit op het vluchtelingenkamp Rafah, waar 
de onderdrukte bevolking van Gaza, wiens huizen en 
onderkomens met de grond gelijkgemaakt waren, hun 
toevlucht zocht. Dit kamp was door zowel de Verenigde 
Naties als de VS als een veilige zone aangewezen. We 
hebben gezien en zijn kapot van het feit dat tientallen 
onschuldige burgers, zonder onderscheid tussen baby’s, 
kinderen of ouderen, werden gedood bij deze aanval. We 
smeken onze Heer om een uitweg en wensen dat de 
onderdrukte bevolking van Gaza en al onze broeders en 
zusters die onderdrukt worden, verlichting mogen 
vinden. Amin! 

 


